
Galerie Moeëjen Daag is de thuisbasis van 
Beeldend kunstenaar Sjaak Smetsers en zijn 
muze Lianne Sampers. De kunstwerken van Sjaak 
Smetsers genieten internationale bekendheid. 
Elk kunstwerk heeft unieke eigenschappen. Glas, 
brons, koper, cortenstaal of RVS worden door hem 
gecombineerd of samengesmolten tot typische 
Sjaak Smetsers creaties. www.sjaaksmetsers.nl / 

www.moeejendaag.nl
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Het Ketelhuis in Steyl is een uniek stukje industrieel 
erfgoed dat niet mag worden gemist tijdens een be-
zoek aan het dorp. Bezoekers kunnen een rondleiding 
krijgen door het Ketelhuis om meer te leren over de 
technische aspecten en de geschiedenis van deze 
unieke locatie. Het ketelhuis is een must-see voor 
liefhebbers van industriële architectuur en geschie-
denis.” Geopend op afspraak en op enkele zondagen 
deze zomer. www.monumentensteyl.nl / Parkstraat 32, 

Steyl / +31 (0)6 29 20 86 52

KETELHUIS IN STEYL

Hier draait alles om keramiek: in het museum, de 
exposities én in het atelier. Leer hier alles over dit boei-
ende ambacht, van pottenbakkersschijf tot 3D printer. 
Ontdek de schoonheid en veelzijdigheid van kerami-
sche kunst en laat u verrassen door onze solotentoon-
stelling van Koos Buster. Hij laat ons kijken naar het 
alledaagse en ontfutselt daarbij een brede glimlach. 
Het museum ligt op het historische landgoed ‘Kasteel 
de Holtmühle’. www.tiendschuur.net / Kasteellaan 8, 

Tegelen / +31 (0)77 326 02 13 of +31 (0)6 29 20 86 52

KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR  

Steyl inspireert 
Een verborgen kroonjuweel 

Kloosters, prachtige tuinen, begraafplaatsen, werkplaat-
sen, Wereldpaviljoen, Missiemuseum, Schutterijmuseum, 
kunstateliers, kerken en kapellen zijn zomaar een greep 
van bijzondere plekken die Steyl te bieden heeft. Steyl 
wordt ook wel het klein Vaticaan van Limburg genoemd.

Verborgen achter eeuwenoude muren liggen verschillende kloostertuinen 
met monumentale bomen en planten die vanuit alle werelddelen naar 
Steyl zijn gebracht. Ook vind je hier unieke devotiegrotten en de Heilig 
Hartheuvel. Geniet van de botanische tuin Jochumhof, waar een bijzondere 
planten- en bomenverzameling te zien is met fenomenaal uitzicht over  
de Maas.

Op ambachtelijk gebied heeft Steyl een rijke geschiedenis. In de kelder
ruimtes van het Ketelhuis beleef je de kloosterhistorie met haar oude kloos-
terambachten. In Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen draait alles om 
keramiek: in het museum, de exposities én in het atelier. Bij Pottenbakkerij 
Hoogland zie je hoe het Tegelse aardewerk nog altijd gemaakt wordt. 

Maak kennis met verschillende culturen in het Missiemuseum. Hier kijk 
je je ogen uit bij de indrukwekkende dierenverzameling en kunst- en 
gebruiksobjecten die missionarissen van over de hele wereld naar Steyl 
stuurden. Breng ook een bezoek aan het Wereldpaviljoen Steyl en maak 
kennis met het Midden-Amerikaanse land Nicaragua en het Afrikaanse 
Ghana. De Limburgse cultuur van de schutterswereld is te bewonderen  
in het Limburgs Schutterij Museum.

Of kom tot rust en geniet bij een van de vele horecagelegenheden. Zoals 
Kloosterbrouwerij Steyl: hier kun je proeven en genieten van ambachtelijk 
gebrouwen speciaalbieren en zelfbereide, pure streekgerechten. 


